
Zondag 6 oktober 2024, 09:30 uur 

Opendeurdienst 

Voorganger: Ds. J.T. de Koning 

Organist : Ad Schouls 

 

Zingen (eigen lied) 

Welkom en mededelingen 

Zingen (eigen lied) 

Votum en groet 

Zingen: Ps. 122: 1, 2 

We luisteren naar de geboden 

Zingen: OT 276: 1, 2, 3 

Gebed 

Kindermoment 

Zingen: OT 485 

Schriftlezingen: 

Efeziërs 5: 19 - 20 

Kolossenzen 3: 16 - 17 

1 Thessalonicenzen 5: 16 - 18 

Zingen: LvdK 434 

Verkondiging 

Ps. 67: 1, 3 

Dankgebed en voorbeden 

Zingen (eigen lied) 

Ps. 150: 1, 2 

Zegen 

Zingen (eigen lied) 



 

Zingen (eigen lied) 

Bless the lord my soul  

And bless His holy name 

Bless the Lord my soul  

Who leads me into life.  

Daar in de heuvels van Judea, na jarenlange strijd. 

Daar luiden klokken in de verte de stem der 

eeuwigheid.  

Een pad van stenen haast versleten daar trok de tijd 

voorbij. Een muur waar mensen staan te bidden    

opdat het vrede zij.  

Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God hersteld 

en bouwt ik zal jou nooit, nee nooit vergeten,                         

Jij bent van mij  
De heldere lucht boven de bergen, de geur van 
cederhout Wordt door de zachte wind gedragen, 
Daar op die stad van goud  
De stenen liggen koud te rusten, Zij zien al 
eeuwenlang hoe mensen deze stad begeren, de 

pelgrim droomt hiervan.  

Refrein:  

Jeruzalem, o stad van goud, de stad die God hersteld 

en bouwt 

Ik zal jou nooit, nee nooit vergeten, Jij bent van mij.  

Yerushalayim shel zahav 

Veshel nechoshet veshel or 



Halo lechol shirayich Ani kinor  

 Jeruzalem, 

Jeruzalem,  zing uwe 

Vorst ter eer,  ’t 

hosanna in de hoge,  

’t hosanna voor uw 

Heer.  

Lichtstad met uw paarlen poorten wond're stad zo 

hoog gebouwd 

Nimmer heeft men op deez' aarde, ooit Uw heerlijkheid 

aanschouwd                                                                               
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luist'ren naar Zijn 

liefdesstem                                                                         

Daar geen rouw meer en geen tranen, in het nieuw 

Jeruzalem  

Wat een vreugde zal dat wezen, straks vereend te zijn 

met Hem 

In die stad met paarlen poorten, in het nieuw 

Jeruzalem                                                                             

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten, luisteren naar Zijn 

liefdesstem                                                                       
Daar geen rouw meer en geen tranen in het nieuw 

Jeruzalem  



Welkom en mededelingen 

Zingen (eigen lied) 

Sta op, o kind'ren van Israël, 

kom en prijs nu je Maker. 

Dans, zing en verheug j' in 

Hem, zing en verheug j' in 

Hem, zing en verheug j' in 

Hem, o Israël.  

Sta op, o kind'ren van Israël, 

kom en prijs nu je Maker. 

Dans, zing en verheug j' in 

Hem,  

zing en verheug j' in Hem, 

zing en verheug j' in Hem, o 

Israël.  

Gods volk wordt uitgeleid, zij gaat met 

vreugde voort, en de bergen en de heuvels, 

juichen rondom haar, alles zingt erbij, zelfs 

de vogels zijn blij en zij klappen voor hun 

God.  

En de bomen in het veld, zullen klappen voor 

hem 3x en wij gaan vrolijk voort.  

Sjaloom chaverim, sjaloom 

chaverim, sjaloom, sjaloom. 



Lehitraot, lehitraot, sjaloom, 

sjaloom.  

(Sjaloom chaverim is een oud hebreeuws lied. Het 

werd vaak gezongen aan het einde van een viering. 

"Ga in vrede, vrienden".)  

Gadol Elohai  

Shiru ki Gadol Elohai  

Kol echad Yirei  

Ki gadol Elohai  

Shem me’al kol shem  

Otcha raui le’halel  

Libi yashir ki gadol Elohai  

Maak groot onze God 

Zing met mij 

Maak groot onze God 

Zing want Hij 

Is groot, zo groot onze God  

Allerhoogste Heer waardig onze Heer 

Kom zing met mij, maak groot onze God 

Allerhoogste Heer waardig onze Heer 

Kom zing met mij, maak groot onze God  

Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God  



Hoe groot zijt Gij  

Hoe groot zijt Gij  

Dan zingt mijn ziel tot U o Heer mijn God  

Hoe groot zijt Gij 

Hoe groot zijt Gij!  

Votum en groet 

Ps. 122: 1, 2 

Ik ben verblijd, wanneer men mij 

Godvruchtig opwekt: "Zie, wij staan 

Gereed, om naar Gods huis te gaan; 

Kom, ga met ons en doe als wij." 

Jeruzalem, dat ik bemin, 

Wij treden uwe poorten in; 

Daar staan, o Godsstad, onze voeten. 

Jeruzalem is wèl gebouwd, 

Wel saâmgevoegd: wie haar beschouwt, 

Zal haar voor 's Bouwheers kunstwerk 

groeten. 

De stammen, naar Gods naam genoemd, 

Gaan derwaarts op; waar elk zich buigt 

Naar d' ark, die van Gods gunst getuigt; 

Waar elk Zijn naam belijdt en roemt; 

Want d' achtb're zetel van ’t gericht                                        
Is daar voor Davids huis gesticht;                                             
De rechterstoelen staan daar binnen.                                     
Bidt, met een algemene stem,                                                        
Om vrede voor Jeruzalem. 
Het ga hun wèl, die u beminnen. 



We luisteren naar de geboden 

OT 276: 1, 2, 3 Heer, 

wijs mij uw weg en leid 

mij als een kind dat 

heel de levensweg 

slechts in U richting 

vindt. Als mij de moed 

ontbreekt om door te 

gaan; troost mij dan 

liefdevol en moedig 

mij weer aan. 

Heer, leer mij uw weg, 

die zuiver is en goed. 

Uw woord is onderweg 
als een lamp voor mijn 

voet. Als mij het zicht 

ontbreekt, het donker is; 

leid mij dan op uw weg, 

de weg die eeuwig is. 

Heer, leer mij uw wil 

aanvaarden als een kind 

dat blindelings en stil U 

vertrouwt, vrede vindt. Als 

mij de wil ontbreekt uw weg 

te gaan; spreek door uw 

woord en Geest mijn hart 

en leven aan. 



Gebed 

Kindermoment 

OT 485 

De Here zegent jou en Hij beschermt jou, 
Hij schijnt zijn licht over jouw leven. 

Hij zal genadig zijn en 

heel dicht bij je zijn, Hij zal 

zijn vrede aan je geven. 

De Here zegent u en Hij beschermt u, 
Hij schijnt zijn licht over uw leven. 

Hij zal genadig zijn en 

heel dicht bij u zijn, Hij zal 

zijn vrede aan u geven. 

Efeziërs 5: 19 - 20 

19 en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en 

geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof 

Hem in uw hart, 

20 en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in 

de Naam van onze Heere Jezus Christus. 

Kolossenzen 3: 16 - 17 

16 Laat het woord van Christus in rijke mate in u 

wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar 

terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke 

liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart. 

17 En alles wat u doet met woorden of met daden, 

doe dat 



alles in de Naam van de Heere Jezus, terwijl u God en 

de Vader dankt door Hem. 

1 Thessalonicenzen 5: 16 - 18 

16 Verblijd u altijd. 

17 Bid zonder ophouden. 

18 Dank God in alles. Want dit is de wil van God in 

Christus Jezus voor u. 

LvdK 434 

Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere. 

Laat ons naar hartelust zingen en blij musiceren. 

Komt allen saam,                                                                 
psalmzingt de heilige naam,                                                     
looft al wat ademt de Here. 
 
Lof zij de Heer, Hij omringt met zijn liefde uw leven; 
heeft u in 't licht als op adelaarsvleuglen geheven.                
Hij die u leidt,                                                                       
zodat uw hart zich verblijdt,                                                  
Hij heeft zijn woord u gegeven. 
 
Lof zij de Heer die uw lichaam zo schoon heeft 

geweven, dagelijks heeft Hij u kracht en 

gezondheid gegeven.                                                                

Hij heeft u lief,                                                               

die tot zijn kind u verhief,                                                         

ja, Hij beschikt u ten leven. 

Lof zij de Heer die uw huis en uw haard heeft 
gezegend, lof zij de hemelse liefde die over ons 

regent.                                                                                 



Denk elke dag                                                             

aan wat zijn almacht vermag,                                      

die u met liefde bejegent. 

 

Lof zij de Heer met de heerlijkste naam van zijn 

namen, christenen looft Hem met Abrahams 

kinderen samen.                                                                 

Hart wees gerust, 

Hij is uw licht en uw lust. 

Alles wat ademt zegt: Amen. 

Ps. 67: 1, 3 

God zij ons gunstig en genadig.                                               

Hij schenke ons 't gezegend licht                    

dat overvloedig en gestadig                                   

straalt van zijn heilig aangezicht: 
opdat hier op aarde elk uw weg 

aanvaarde en tot U zich wend', zo, 

dat allerwegen ieder volk de zegen 

van uw heil erkent. 

De aarde heeft de vrucht gegeven,                                           
die door de hemel werd verwekt,                                     
en uit haar schoot ontspruit nieuw leven                                       
waar God zijn hand houdt uitgestrekt.                                        
God is ons genegen, onze God geeft zegen, 
Hij die alles geeft, 

Hij zal zijn geprezen, Hem zal alles vrezen                                 
wat op aarde leeft. 
 
Verkondiging 



Dankgebed en voorbeden 

Zingen (eigen lied) De 
zegen van God zij met 
jou. In het licht en het 
donker, Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de 
weg die je gaat in 
Zijn naam, zal Hij 
leiden in liefde, waar 
jij ook zult gaan.  

Ontvang nu de zegen van 

Hem. Durf te dromen, te 

leven, vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk. 
Wees vervuld met Zijn 
Geest die je troost en je 
moed geeft, vernieuwt en 
geneest.  

Wees gezegend, in de 

naam van de Vader; 

gezegend, in de naam 

van de Zoon. Wees 

gezegend 
met de Heilige Geest. 
Wees krachtig en 



moedig en wees niet 
bevreesd.  

Ps. 150: 1, 2 

Looft God, looft Zijn naam alom; 

Looft Hem in Zijn heiligdom; 

Looft des HEEREN grote macht, 

In den hemel Zijner kracht; 

Looft Hem, om Zijn mogendheden, 

Looft Hem, naar zo menig 

blijk Van Zijn heerlijk 

koninkrijk, Voor Zijn troon 

en hier beneden. 

Looft God, met bazuingeklank; 

Geeft Hem eer, bewijst Hem dank; 

Looft Hem, met de harp en luit; 

Looft Hem, met de trom en fluit; 

Looft Hem, op uw blijde snaren; 

Laat zich 't orgel overal 

Bij het juichend 

vreugdgeschal, Tot des 

HEEREN glorie, paren. 

Zingen (eigen lied)                                                                         
De zegen van God zij met jou.                                      
In het licht en het donker,                                                        
Hij blijft je trouw. 
Elke stap van de weg                                                                          
die je gaat in Zijn naam,                                                                   



zal Hij leiden in liefde,                                                                
waar jij ook zult gaan. 
  
Ontvang nu de zegen van Hem.                                                     
Durf te dromen, te leven,                                                               
vertrouw op Zijn stem. 
In zijn kracht ben je sterk.                                                                 
Wees vervuld met Zijn Geest                                                             
die je troost en je moed geeft,                                           
vernieuwt en geneest.  
 
Wees gezegend, in de naam van de Vader;                                    
gezegend, in de naam van de Zoon.                                              
Wees gezegend 
met de Heilige Geest.                                                        
Wees krachtig en moedig                                                                     
en wees niet bevreesd.  
 
'Cause what if your blessings come through raindrops? 

What if Your healing comes through tears? 

What if a thousand sleepless nights 

Are what it takes to know You're near? 

And what if trials of this life are Your mercies in 

disguise?  

We pray for wisdom 

Your voice to hear 

And we cry in anger when we cannot feel You near 

We doubt Your goodness, we doubt Your love 

As if every promise from Your Word is not enough 



And all the while, You hear each desperate 

plea And long that we'd have faith to believe  

'Cause what if your blessings come through 

raindrops? What if Your healing comes through 

tears? And what if the thousand sleepless nights 

Are what it takes to know You're near? 

And what if trials of this life are Your mercies in 

disguise?  

When friends betray us 

And when darkness seems to win 

We know that pain reminds this heart 

That this is not, this is not our 

home It's not our home  

'Cause what if your blessings come through 

raindrops? What if Your healing comes through 

tears? 

And what if the thousand sleepless nights 

Are what it takes to know You're near?  

What if my greatest disappointments 

Or the aching of this life 

Is the revealing of a greater thirst this world can't 

satisfy 

And what if trials of this life 



The rain, the storms, the hardest 

nights Are Your mercies in disguise?  

Zegen 

U/ jij bent van harte uitgenodigd voor de volgende 

dienst 

Zondagavond 6 oktober 2024, 18.30 uur 

Voorganger: Ds G.J.Hiensch , Schoonhoven 

Organist: Cock Zwaan 


